U KUNT GENEZEN WORDEN
Door Ernest Angley

“...en door Zijn striemen is ons genezing geworden.’
Jesaja 53:5

Jezus vertelt van Zijn opdracht: De Geest des Heren is op Mij, daarom, dat Hij Mij gezalfd heeft,
om aan armen het evangelie te brengen;en Hij heeft Mij gezonden om aan gevangenen loslating te
verkondigen en aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid (Lucas 4.18,
19)

WIL GOD MlJ GENEZEN?

In het eerste hoofdstuk van het Evangelie van Marcus staat het verhaal van een melaatse die tot
Jezus komt en zei: Indien Gij wilt, kunt Gij mij reinigen. De melaatse had niet de openbaring van
God betreffende zijn geval dat u en ik vandaag hebben—hij kon niet de pagina’s van het Nieuwe
Testament open slaan en het bericht van redding voor alle mensheid lezen—maar hij wist dat de
Here de kracht had hem te genezen van de gevreesde ziekte van melaatsheid te genezen als het
zijn wil is. Niet weten wat de wil van God was betreffende zijn situatie, was het enige dat tussen
hem en zijn genezing stond. Het verheugd het hart om te lezen dat Jezus niet aarzelde, maar Hij
strekte Zijn hand uit en zei: Ik wil het; word rein. De melaatsheid verdween, want GEEN ziekte
kan blijven wanneer de genezende kracht van de Zoon van God stroomt.

Er zijn mensen die niet geloven dat het de wil van God is om hen te genezen. Als dat waar was,
zouden zij dan niet tegen Gods wil ingaan door genezing te zoeken van de medische wetenschap?
Het 1s, natuurlijk, Gods wil dat elkeen genezen wordt; nochtans, zijn velen niet bewust van
de tegenspraak in hun denken. Dokters zijn een grote hulp in Gods plan van genezing, maar
wanneer medicijnen niets meer kunnen doen, waarom laten wij dan God niet de volledige
redding brengen welke Hij u beloofd heeft?

Toen God de mens schiep en hem in het Hof in Eden plaatste, was er geen ziekte in zijn lichaam.
Het was niet Gods bedoeling dat de mens ziek zou worden, maar doordat de mens zondigde
en kwam ziekte binnen. Ziekte komt van de duivel. Iedere gave, die goed, en elk geschenk, dat
volmaakt is, daalt van boven neder ... (Jakobus 1:17)... Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard,
opdat Hij de werken des duivels verbreken zou (1 Johannes 3:8). God WIL de zonde en ziekte in
uw leven vernietigen, maar u moet geloven dat Hij het zal doen.

U HOEFT NIET LANGER ZIEK TE ZIJN

Op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden. (Marcus 16:18). Is er iemand
bij u ziek? Laat hij dan ... roepen (Jakobus 5:14). Waarom zou u om hulp vragen? God zegt u om
naar gebed te vragen, omdat Hij u wilt genezen; het is Zijn wil om dit te doen. Lees het Woord
en ontdek dat de bediening van Christus één met genezingen was. Hij ging overal, genezende
de zieken en duivels uitdrijvende. Door Christus openbaarde God Zijn wil voor uw bevrijding.
En Jezus trok rond in geheel Galilea en leerde in hun synagogen en verkondigde het evangelie van
het Koninkrijk en GENAS ALLE ZIEKTE EN ALLE KWAAL ONDER HET VOLK. En het
gerucht van Hem drong door tot in geheel Syrié; en men bracht tot Hem allen, die ernstig ongesteld
waren, gekweld door allerlei ziekten en pijnen, bezetenenen maanzieken en verlamden. (Mattéus
4:23,24). Hij heeft onze zwakheden op Zich genomen, en onze ziekten heeft Hij gedragen (Mattéus
8:17). Die zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht heeft ...en door zijn striemen WAS
U genezen (I Petrus 2:24). Omdat Christus uw zonden nam, hoeft u niet meer daarvoor te lijden.
Daar Christus uw zwakheden en ziekten op zich nam, hoeft u niet langer gekweld te worden.




GOD KAN GENEZEN, MAAR WIL HUJ?

Hoewel vele mensen weten dat God kan genezen, vragen zij nog, "Wil Hij het doen?” U kunt
geloof niet gebruiken voor genezing tenzij u absoluut weet dat het de wil van God is om u te
genezen. Sommigen denken dat God glorie krijgt uit lijden en ziekte, maar dat is niet waar.
Bijvoorbeeld, God ontving geen glorie van het leven van de vrouw die gebogen is met artritis
voor achttien lange jaren tot zij redding vond.

God wilde zo innig genezing voor de mensheid dat Hij het deel maakte van de Verzoening:
En door Zijn striemen is ons genezing geworden (Jesaja 53:5). De wrede zweepslag nam stukken
van vlees uit de rug van Jezus aangezien het diepe groeven sneed; maar telkens als de zweep
neerkwam betekende dat alle mensheid kunnen worden gered van alle ziekten of kwalen die de
duivel zou kunnen opleggen. Nochtans, onze ziekten [ziekten en kwalen] heeft hij op zich genomen
[weggebracht]; en onze smarten [pijnen] gedragen (Jesaja 53:4).

God heeft genezing voor iedere man, vrouw, jongen of meisje over de ganse aarde, maar
voorbereidingen om het te ontvangen, moeten worden gemaakt. Hij heeft beloofd u te genezen
als u een Kind van God bent, maar alle beloften en zegeningen van God zijn voorwaardelijk.
Maar gij zult de Here, uw God, dienen [de voorwaarde]...en Ik zal ziekte uit uw midden verwijderen
[de belofte] (Exodus 23:25).

VOLDOE AAN DE VOORWAARDEN VAN GOD

Jezus zei tot de verlamde man bij het bad, Wilt gij gezond worden? Jezus wist dat hij gezond
zou kunnen worden gemaakt als hij werkelijk redding wenste. Jezus zegt hetzelfde tot u: “Wilt
gij gezond worden?" De man bij het bad begon te vertellen van de moeilijkheid die zijn redding
levert; dan, zie, hij ontdekte dat er achteraf in werkelijk geen belemmering was. Ook u, zal
ontdekken dat niets u kunt hinderen om genezen te worden als u bereid bent om op het Woord te
handelen. Er zijn geen als of, misschien's of hoop zo's; Gods beloften zijn zeker en altijd definitief.
Hij heeft zich gewillig verplicht om u te genezen als u aan Zijn voorwaarden voldoet. Vertrouw
volledig op Hem en gehoorzaam Hem in al Zijn wegen.

De belangrijkste voorwaarde is uw ziel in het reine brengen met God. Ontvang een
wedergeboren ervaring, een bloed-gekochte redding- niet een stijve, formele handdruk en sluit
je aan-bij-de-kerk- godsdienst. Genezing begint aan de binnenkant van de ziel. Wanneer uw ziel
recht staat tegenover God, kunt u elke belofte in het Woord ontvangen. God houdt van Zijn
kinderen, en Hij zal geen goed ding van hen onthouden van wie hem lief hebben en Hem dienen.
Teveel mensen, nochtans, willen niet voor God leven. Zij willen gezond en gelukkig zijn, maar
tegelijkertijd gaan ze de weg van de wereld op. God geneest geen mensen om hen meer kracht te
geven om te zondigen. God geneest opdat Zijn naam zou kunnen worden verheerlijkt en dat het
Koninkrijk van God verhoogd wordt.

ONTVANG DE OOGST VAN REDDING

Genezing is het brood van de kinderen. Laat eerst de kinderen verzadigd worden (Marcus
7:27). Jezus sprak tot een Griekse vrouw, Syrofenicisch van landaard, die voor de genezing
van haar dochter was gekomen. Zij was geen dochter van Abraham en daarom was zij buiten
de huishouding van geloof, maar zij zou niet miskend worden. Zij vernederde haarzelf,
stapte op ‘wonderterrein’ en het verkreeg de genezing voor haar dochter. De Here eerde haar
vastberadenheid.

Gij zult de Here, uw God, liefhebben, uit geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw
kracht, en met geheel uw verstand (Lucas 10:27). En ontvangen wij van Hem, al wat wij bidden,
daar wij zijn geboden bewaren (1 Johannes 3:22).




Zo is dan het geloof uit het horen, ... het Woord van Christus. (Romeinen 10:17). Jezus zei, En
gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken (Johannes 8:32). Als u een oogst
verwacht moet u eerst zaad planten; en tenzij u het Woord van God in uw hart plant, kunt u de
oogst van redding, die Hij u beloofd heeft in Zijn Woord, niet ontvangen.

WILT GIJ GEZOND WORDEN?

En de Here zal alle ziekten van u afwenden (Deuteronomium 7:15). Als God ziekte van mensen
wegnam onder zijn wet, hoeveel te meer zal Hij mensen uitredden nu Zijn Zoon stierf voor onze
redding? Wij leven in de grootste bedeling waarin de mens ooit geleefd heeft - de bedeling van
genade. Dank God voor Jezus!

In het negende hoofdstuk van Lucas, roept Jezus de twaalf en gaf hen kracht om te genezen.
In het tiende hoofdstuk van Lucas riep Hij de zeventig en zond hen vooruit om de zieken te
genezen. Dan, in het zestiende hoofdstuk van Marcus, zegt Jezus dat gelovigen de handen op
zieken zullen leggen en zij zullen genezen worden. Die belofte omvat ook ons vandaag. Ik, de
Here, ben uw Heelmeester. (Exodus 15:26); en Ik, de Here, ben niet veranderd (Maleachi 3:6). Als
u alles wat de mens biedt heeft geprobeerd, zonder resultaat, nu probeer God. Hij heeft u zo lief
dat Hij toestond dat Zijn Zoon Jezus zou sterven aan het kruis, niet alleen voor behoud van uw
ziel, maar ook voor uw lichamelijke genezing (Jesaja 53:5). Ontvang het allemaal. WILT GI1J
GEZOND WORDEN? Beslis deze dag in uw hart, dat koste wat het kost, uw antwoord JA zal
zijn!
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