BENT U OPNIEUW GEBOREN?
Door Ernest Angley

[

Jezus zei, “... Gijlieden moet wederom geboren worden”
Johannes 3:7

Betekenen waterdoop en kerklidmaatschap dat er een ervaring van wedergeboorte heeft
plaatsgevonden? Nee, noch kerklidmaatschap, het schudden van de hand van de predikant,
noch waterdoop kunnen redding brengen. Slechts het bloed van Jezus Christus reinigt de ziel
van de mens van zonde. En in Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van
de overtredingen, naar de rijkdom zijner genade, Efeziérs1:7 En het bloed van Jezus, Zijn Zoon,
reinigt ons van alle zonde, I Johannes 1:7.

U MOET OPNIEUW GEBOREN ZIJN

Jezus zei, Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het
Koninkrijk Gods niet zien. Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren is, is
geest, Johannes 3:3,6. Wanneer u uit de Geest geboren bent, houdt u van iedereen; de haat en
de wrok tegen anderen worden verwijderd; u verliest de genoegens van zonde uit het oog daar gij
de oude mens met zijn praktijken afgelegd, en de nieuwe aangedaan hebt, die vernieuwd wordt tot
volle kennis naar het beeld van zijn Schepper, Waarbij...alles en in allen is Christus Kolossenzen
3:9-11.

Wanneer u uit de Geest geboren bent, WEET u dat u in Christus bent. Zo is dan wie in Christus
is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen, II Korinthiérs
5:17.

ALS U HEM WIL ONTVANGEN

Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te
worden, hun, die in zijn naam geloven; die niet uit bloed, noch uit de wil des vlezes, noch uit de wil
eens mans, doch uit God geboren zijn, Johannes 1:12, 13.

Ontvang Hem, als wedergeborenen niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het
levende en blijvende woord van God, I Petrus 1:23.

De mens kan u niet redden, en u kunt uzelf niet redden. Zaligheid komt slechts door Jezus
Christus de Zoon van God. Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet
uit uzelf: het is een gave van God; niet uit werken, opdat niemand roeme, Efeziérs 2:8,9. En de
behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen
gegeven, waardoor wij moeten behouden worden, Handelingen 4:12.

BELIJDT NU

De Here houdt van u. Als u uw zonden aan Jezus belijdt, omdat u weet dat u verloren bent
en dat alleen Jezus u kan helpen, zal Hij u genadig zijn en liefdevol vergeven. Hij zal een nieuw
schepsel van u maken in Hem. Hij zal u redden net zoals Hij zovelen gered heeft sinds Hij 2000
jaar terug op Golgotha stierf. Het is waar wat er in het lied gezongen wordt: “Hij ging de weg
van Calvarie voor u op, en Hij maakte u vrij.”

Gij die niet gered bent, wacht niet langer om uw hart aan God te geven. Bid het zondaarsgebed
met mij: O, God! Ik heb tegen u gezondigd. Ik heb er spijt van! Ik ben thuis gekomen, en ik wil u
dienen Here, de rest van mijn leven. Ik geloof dat het bloed van Jezus al mijn zonden afwast. Kom in
mijn hart, Jezus! Kom binnen! Als u oprecht gelooft wat u gebeden hebt, dan is Hij ook gekomen.
Prijs Hem, u bent nu van Hem!

Bezoek de diensten hier van Ernest Angley's Grace Cathedral, en wij zullen u helpen u te
verheugen in de zaligheid van de Here.




